
 

 
 

 

Nieuwsbrief 12 – 19 sept. 2025 

 

 
 

Kerkdiensten 

Zondag 14 september 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn. Met 

medewerking van Tessa Maalcke. Startdienst. Bevestiging/ontheffing ambtsdragers. 
Collecten: 1. De Zonnebloem Wateringen 2. Kerk  

 
Komende diensten 
Zondag 21 september 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 

Zondag 28 september 9.30 uur drs. Birgit Jaarsma-Mollers, Leiden 
 

Bij de dienst van 14 september 
Thema: ‘ De weg: één weg of een weg…? 
In juni van dit jaar waren m’n echtgenote Atie en ik 

op vakantie aan de Laachersee, in de Duitse Eifel. 
Vanaf de camping hadden we een prachtig zicht op 

het meer aan op het Benedictijner klooster Maria 
Laach. En aangezien het klooster geopend is voor 
publiek, besloten we het te bezoeken.  Het is de 

kerk die het kloppend hart vormt van het klooster 
en is naar de beste traditie van de Benedictijnen 

sober ingericht; men enige verbeelding zou je jezelf 
in een protestantse kerk kunnen wanen. Wat direct 
in het oog springt, is de prachtige gewelfschildering, 

waarop Jezus is afgebeeld. Het is een rijksappel die 
het aureool vormt rondom het hoofd van Jezus en 

tot uitdrukking wil brengen dat Jezus de wereld 
regeert volgens Gods wil.  
Niet alleen het kunstwerk trok mijn aandacht, maar ook de tekst: ‘Ik ben de weg, de 

waarheid en het leven’ trok mijn aandacht. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’, 
dat is wat Jezus in het evangelie van Johannes zegt.  Het is een krachtige uitspraak, die 

aan duidelijkheid niets te wensen lijkt over te laten.                                                                                        
Hoe moeten we deze woorden van Jezus in het licht van zijn boodschap opvatten? 
Drs. René Schreuder 

 

Van de diaconie 

De eerste collecte op zondag 14 september is bestemd voor De Zonnebloem.  

Bij De Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor de afdeling 
Wateringen. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met 

een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. 
Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, 
ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van De 

Zonnebloem komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te 
gaan.  

 
 

 
 
 

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten. Zo verzorgt De Zonnebloem 
op ziekenzondag de plantjes via de 
plaatselijke kerken. 

Wil je meer weten over wat wij voor jou 
kunnen betekenen? Of wil je je 

aanmelden als deelnemer of als 
vrijwilliger? Neem dan contact op met De 
Zonnebloem via Cees Zwinkels, tel: 

0174-270141 of per 
e-mail:  zwinkels.cees@gmail.com. 

 
Voorjaarsplantenmarkt in Wateringen voor De Zonnebloem 
 

De tweede collecte is bestemd voor onze 
kerk, de Lichtbron. 
Beide collectes van harte aanbevolen! 

 
Geef uw bijdrage in de mandjes bij het 

uitgaan van de kerk, of op de 
rekeningnummers van de diaconie: 
NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. De 

Zonnebloem, en voor de kerk op:  
NL85 RABO 0368 1024 67. 

Dank u wel! 
 

Nationale Ziekenzondag 

Zondag 14 september is het Nationale 

Ziekenzondag en worden er in het hele land 
bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen 

die daarvoor in aanmerking komen.  Ook de 
afdeling Zonnebloem Wateringen doet daar 
aan mee en heeft voor de Lichtbron plantjes 

gereserveerd. 
De Diaconie steunt deze actie van harte en 

hoopt dat de aanwezige gemeenteleden 
aanstaande zondag een plantje met een adres 

van een gemeentelid wil meenemen en bezorgen. 

 
Lekker op pad gaan is niet altijd vanzelfsprekend als je een lichamelijke beperking 

hebt. De drempel is soms gewoonweg te hoog. De Zonnebloem neemt je graag mee. 
Onze activiteiten, het vervoer en de begeleiding is aangepast op jouw situatie. Of het 
nu gaat om een boswandeling, een drankje in de stad, een bezoek aan een museum of 

lekker rondneuzen in het tuincentrum. Met z’n tweetjes of samen met andere 
Zonnebloemers. Ook is het mogelijk om met een afdeling op vakantie te gaan. 

 
De vrijwilligers van de Zonnebloem brengen mensen bij elkaar, staan voor u klaar en 
brengen een op een mensen een bezoek. Er worden het 

gehele jaar door activiteiten georganiseerd voor mensen 
met een fysieke beperking of mensen in eenzaamheid. 

Deze mensen hebben behoefte aan extra aandacht.  
 
Er wordt zondag ook gecollecteerd  voor het werk van de 

Zonnebloem. Met deze opbrengst kan de Zonnebloem 
hun gasten weer een paar mooie uurtjes bezorgen. 

De afdeling Zonnebloem Wateringen is een actieve 
afdeling.  

Alvast bedankt voor uw bijdrage 

 



 

 

Van uw voorganger 

 
 

Een nieuwe uitdrukking 
 

 
 

In een kerkraam in de Oude Kerk van Delft zien we dit gezegde uitgebeeld. Het heeft te 
maken met het verhaal van Elia die achter de ploeg wordt weggeroepen om Gods 
profeet te zijn. Maar ik koos het in verband met een uitspraak van Jezus in Lucas 9 

vers 62. Hij zegt daar dat iemand die tijdens het ploegen achterom kijkt, niet geschikt 
is voor het koninkrijk van God. Jezus bedoelt dat je dat als je steeds achterom kijkt, 

niet vooruit komt. Dat is met ploegen op het land zo, maar ook in het geloofsleven. Als 
we steeds maar achterom blijven kijken naar hoe het eerst was ‘’toen waren de kerken 
nog vol’’ bijvoorbeeld, of dat je alsmaar met een schuldcomplex blijft lopen: ‘’zou God 

me wel het vergeven hebben?’’ en je blijft er maar op vast zitten, dan kom je niet 
verder. In ons dagelijks taalgebruik is  deze uitdrukking vooral gaan betekenen dat we  

aan de slag moeten, er is veel te doen. Dit kunnen we rond de startzondag ook 
toepassen op de kerk: er is weer veel te doen in Gods koninkrijk. En denk niet te snel: 
ik kan niets meer. Er is voor iedereen wel iets te doen. Vele handen maken licht werk. 

We bidden elkaar een goed nieuw ‘’winterseizoen’’ toe. DMB 
 

De komende week ben ik in verband met nascholing, die door de PKN verplicht gesteld 
is voor predikanten en pastores, niet in Wateringen. DMB 

 

 

Agenda 

26 september 20.00 uur  Popmuziek op het kerkorgel door Peter Dingemanse  
7 oktober 10.00 uur gesprekskring in De Lichtbron 

 
 
Dienst met mensen met een verstandelijke beperking 

Zondag 28 september is er in de Regenboogkerk in Honselersdijk om 10.00 uur een 
dienst met mensen met een verstandelijke beperking. Welkom! 

Meer informatie vindt u op www.kontaktraad.nl 
 

http://www.kontaktraad.nl/


 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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